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Als U maar bij ons bent
Het oude jaar is weer verleden.
Wat gingen toch de dagen vlug.
Nu ’t nieuwe jaar is ingetreden,
zien wij op ’t oude wat terug.

Voor d’ een was het een jaar vol blijdschap.
Voor d’ ander juist van veel geween.
Maar voor ons allen klinkt de boodschap:
‘Waakt’, want de jaren vliegen heen.

Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen?
Zal ’t vreugde zijn of soms verdriet?
Wil God ons leven nog verlengen?
Wij weten onze toekomst niet.

Dat wij die in Zijn handen geven
en strijden om straks in te gaan.
Opdat w’ aan ’t einde van ons leven,
gereinigd voor Hem mogen staan.

O God, wil ook dit jaar ons schragen,
in voor- maar ook in tegenspoed.
Blijf bij ons, Heiland, alle dagen.
Als U maar bij ons bent is ’t goed.


